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Het grote nieuws
door Arie van der Stoep

Ja, er is groot nieuws! Ik bedoel niet wat radio en t.v. vandaag allemaal spuien. Dat zijn

symptomen ergens van, de buitenkant van wat zich daarachter afspeelt.

Nee, als er christenen worden vervolgd - dát is nieuws! Als christenen aangevallen worden door

verleiding of twijfel. Als leiders in gemeenten zich soms zo alleen voelen staan. Als christenen te maken

hebben met geestelijke aanvallen, ziekte, oververmoeidheid. Dát is nieuws!

Want dat laat zien wat er wezenlijk in de wereld bezig is te gebeuren. Namelijk een hevige strijd. Een

strijd tussen het Licht en de duisternis. En die strijd gaat ook om mij, om jou. (1)

De grote confrontatie

Twee werelden strijden om de macht, het rijk van de duisternis en het Koninkrijk van God. Als mensen

lijden terwille van hun geloof in Jezus, op welke manier dan ook, is dat een teken. Een teken, dat ze

midden in die strijd terecht zijn gekomen. Dat die twee om hen een groot gevecht voeren. Dát is

nieuws!

En dat nieuws vormt de achtergrond, de aankondiging van het echte, grote nieuws. Dat nieuws is al

door Jezus gebracht: Zie, Ik kom spoedig! (2) Het zegt dat Jezus bezig is haast te maken met zijn

terugkomst. De hele wereld raast op dat moment aan!

Het is niet voor niets, dat je vandaag vaak hoort zeggen: ‘Wat gaat de tijd snel!’ Daarin wordt zichtbaar

hoeveel haast Jezus heeft. Dat het moment van zijn komst snel nadert. Dat Hij zich opmaakt om zijn

Koninkrijk op de aarde te vestigen, zijn rijk van vrede. Alles holt toe naar die grote confrontatie, het

moment, dat ook zal blijken waar ik vandaag sta. (3) Of ik er deel aan zal hebben.

Beslissing

Dat is de reden, waarom ik wil doen waartoe Paulus opriep: afstand nemen van en breken met alles wat

van de wereld, de zonde of het rijk van de duisternis is. (4) Want dan kan God doen wat Hij zich heeft

voorgenomen: mij heiligen. Dat is: mij klaarmaken voor die ontmoeting met Jezus. En dat wíl Hij. Hij is

het vást van plan! (5) 

Want zijn plan is dat ik zal deelhebben aan zijn eeuwige Koninkrijk. Dat ik daarin de plaats zal krijgen

die Hij voor mij heeft bestemd. (6) Dat is zijn belofte! Hij heeft mij er zelfs toe geroepen! (7) Vandaar

mijn beslissing!

Uit de Bijbel:

(1) Handelingen 26:17-18.

(Jezus had Paulus gezonden naar de heidenen - AvdS), om hun ogen te openen, zodat ze zich zouden

bekeren uit de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van

zonden en een erfdeel onder de geheiligden (= de gelovigen - AvdS) zouden ontvangen door het geloof

in Mij (= in Jezus - AvdS).

    Efeziërs 6:12.



Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees (= tegen mensen - AvdS), maar tegen de

overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de

hemelse gewesten.

(2) Openbaring 22:12a.

Zie, Ik kom spoedig! (zei Jezus vanuit de hemel tot Johannes, de apostel - AvdS).

(3) Lucas 18:8b.

Doch, als de Zoon van de mens (= Jezus - AvdS) komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?

(4) Romeinen 13:12.

De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan de werken van de duisternis afleggen en

aandoen de wapenen van het licht!

(5) 1 Tessalonicenzen 5:23-24.

En Hij, de God van de vrede, heilige u geheel en al; en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst

van onze Heer Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn. Die u roept, is getrouw;

Hij zal het ook doen!

(6) Johannes 14:3.

En wanneer Ik heengegaan ben en voor jullie plaats bereid heb, kom Ik terug en zal jullie tot Mij nemen,

opdat ook jullie zijn mogen, waar Ik ben.

    Openbaring 22:3-5.

(Over het nieuwe Jerusalem, op de nieuwe aarde:) En niets vervloekts zal er meer zijn. En de troon van

God en van het Lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten (= zij die Jezus hebben gevolgd - AvdS)

zullen Hem vereren, en zij zullen zijn aangezicht zien ... en zij zullen als koningen heersen tot in alle

eeuwigheden.

(7) 1 Tessalonicenzen 2:12.

... God ..., die jullie roept tot zijn eigen Koninkrijk en heerlijkheid.
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